
 
Melvin Visser klas 4A 
 
Kunstenaar Froukje visser uit Hardegarijp 
 
De kunst die Froukje maakt is kunst met schilderijen. 
 
Me moeder is kunstenaar geworden omdat ze vroeger tekenen heel leuk vond en ze 
wou een keer proberen te schilderen en dat deed ze en toen ze is begon te 
schilderen wou het best wel goed voor de eerste keer en van af toen is ze echt 
begonnen met schilderen. De bedoeling van haar werk is ze vindt het gewoon leuk 
om te maken en soms schildert ze ook bepaalde dingen voor de klanten. Me familie 
en onze omgeving vindt het heel leuk en interessant hoe me moeder scheelt en ze 
krijgt daarmee ook veel aandacht ze heeft ook eens gewonnen met amateur 
schilderen in Grou en de mensen die daar kwamen konden gaan stemmen op wat ze 
het mooist vonden en zij won de publieksprijs (nummer 1). Froukje heeft geen 
kunstenaar opleidingen gevolgd ze is uit haar zelf begonnen. Wat zo bijzonder aan 
haar werk is de vormgeving en de lijnen. Wat het leven inhoud, Ze schildert omdat ze 
het leuk vindt en omdat het relaxend is en ze schildert meestal op zondagen. Wat 
komt er allemaal bij kijken, eigenlijk niet heel veel omdat ze het meer voor haar zelf 
doet omdat ze het leuk vindt maar soms moest ze ook dingen maken voor klanten en 
dan moet ze die deadline van de klanten natuurlijk wel halen en aan de wensen 
voldoen. Wat er leuk aan is, je hebt een idee in je hoofd wat je wilt schilderen en dan 
begin je met schilderen en langzamerhand komt er iets op hout en begint het vorm te 
krijgen en vanaf dat je het ziet dat het iets begint te worden word het pas echt leuk, 
want dan kan je beginnen met de details en het perfect maken en als het af is en het 
doet aan je vol eisen geeft het een soort kick omdat het een hele prestatie is om het 
te maken en dan ben je blij omdat het je gelukt is. Wat er tegen valt, het kan heel 
veel tijd gaan kosten en als het even niet wil kan het heel frustrerend zijn. 
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